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ZONDAG 3 DEC  

1e  zondag vd Advent 

ZONDAG 10 DEC 

2e zondag vd Advent 

Collecte Adventsactie 

 
      

 

ZONDAG 17 DEC 

3e zondag vd Advent 

ZONDAG 24 DEC 

4e zondag vd Advent 

Nachtmis Kerstmis  

MAANDAG 25 DEC  

1e KERSTDAG  

DINSDAG 26 DEC 

 

 

 
 

 

 

 

         2e KERSTDAG  

ZONDAG 31 DEC 

Hoogfeest H. Familie 

NIEUWSJAARSDAG 

1 JANUARI 2024 

Hoogfeest H. Maria,            

moeder van God 

  

 

In de Advent staan we stil bij een goed doel. Vorig jaar was het goede doel de 
Hospice “de Cocon” en dit jaar is het doel de PCI – parochiële caritas instelling. 
In het weekend van 9 en 10 december is de collecte bestemd voor de PCI. 
Daarnaast staan er achter in de kerk standaard collectebussen voor dit goede doel 
tijdens de advent.  
 

Wat is Caritas? 
Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om 
dienstbaar te zijn aan de samenleving, door aandacht te wijden aan de concrete 
noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te 
dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid heet caritas (cf.canon 222). 
 

Adventsmaaltijden (iedereen is van harte welkom)  
Laat ons weten als u komt in verband met de voorbereiding van de maaltijd.  
Op vrijdag 8 december om 17.30 uur in de grote zaal van het parochiecentrum, 
Lepelstraat 13a te St. Anthonis en op zondag 10 december om 12.30 uur in 
gemeenschapshuis Joffershof, Laurentiusstraat 2 te Vierlingsbeek organiseren wij 
een bescheiden Adventsmaaltijd als voorbereiding op Kerstmis met aandacht voor 
het goede doel: de parochiële caritas instelling – PCI.  
 

U kunt zich opgeven via het parochie secretariaat, tele.nr. 0485-471246 of email: 
secretariaat@mmvdk.nl uiterlijk dinsdag 5 december aanstaande. 
Eigen vrijwillige bijdrage voor de maaltijd is vijf euro.  
 

Advent in onze tijd?  
Wie herkent niet het wachten in een aankomsthal op het vliegveld of treinstation? 
De verwachte aankomsttijd van uw vliegtuig en trein staat op een groot bord 
aangegeven. Zowel de reiziger, alsook degene die de reiziger staat op te wachten, 
kijkt met enige regelmaat op dit bord.  
Eenzelfde verwachtingsvolle tijd maken aanstaande ouders, naaste familie en 
omgeving, door als bekend is dat er een kind op komst is. Hoe dichter u bij het 
verwachte tijdsstip van de geboorte komt hoe groter de waakzaamheid en 
vreugdevolle verwachting is.  
Zo is de maand december, het begin van een nieuw kerkelijk jaar, met de Advent 
elk jaar een tijd van waakzaam en verwachtingsvol toe leven naar de (weder-) 
komst, de geboorte van onze Heer, dat met Kerstmis in tal van gezinnen gevierd 
wordt.  
I.p.v. cadeautjes onder de dennenboom (kunstboom) en alle lichtjes om de 
duisternis te verlichten wordt een kribbe met stro, een stalletje, in de woonkamer 
neergezet, gelijk degene die een kind verwacht alles op orde en in gereedheid 
brengt voor de komst van het nieuwe leven. 
Voor Jozef, Maria en het kind was in de herberg te Bethlehem ten tijde van de 
volkstelling geen plek meer (vol), zodat ze buiten bij de herders en de schapen in 
het veld maar een onderkomen moesten vinden.  (Ter Apel)   
Niet alleen voor de mensen die wij verwachten is er bij ons plaats, maar ook voor 
degenen die onverwacht aan de deur staan hebben wij een plaatsje vrij. 
Tot ziens in de advent bij een van de maaltijden.  
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Het  symbool van het roodborstje wordt in 
verband gebracht met de dood, maar ook  
met de komst van de lente en de weder-
geboorte. Zoals met andere vogel- en 
dierensymbolen, heeft het roodborstje 
natuurlijk ook verschillende betekenissen 
binnen verschillende culturen, maar het is 
toch belangrijk te weten dat deze vogel     
een belangrijke rol - speelt – in het 
Christendom. Laten we meteen beginnen   
met de betekenis van het roodborstje           
en wat het betekent als een roodborstje       
in jouw buurt komt.  

 

 

UITNODIGING INFORMATIEAVOND HEILIG VORMSEL 2024 !  

BESTE JONGEREN IN GROEP 8 VAN DE BASISSCHOOL, 

OUDERS EN VERZORGENDEN,  

WELKOM OM HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL UIT 

HANDEN VAN ONZE BISSCHOP, MGR. GERARD DE KORTE, 

TE ONTVANGEN EN SAMEN DEEL TE NEMEN AAN DE 

VOORBEREIDING OP DE FEESTELIJKE VORMSELDAG.  

HEB JE INTERESSE EN TWIJFEL JE NOG KOM DAN NAAR 

DE INFORMATIEAVOND OP DONDERDAG 7 DECEMBER      

OM 20.00 – 21.15 UUR IN HET PAROCHIECENTRUM, 

LEPELSTRAAT 13A, SINT ANTHONIS.  

  

PAROCHIE CENTRUM 

 

Spirituele betekenis van een Roodborstje 
De roodborst is een alomtegenwoordige vogel in 

Nederland. Het Europese Roodborstje heet “Erithacus 

rubecula” en wordt volgens tradies in verband 

gebrachtmet: noodweer en is de voorbode van de 

dood. Een roodborstje dat tegen het raam tikt, 

symboliseert de dood van een geliefde. De terurgkeer 

van het roodborstje duidt op de komst van de lente na 

een sombere winter. Ze symboliseert gevaar, maar ook 

hoop en de wedergeboorte. De spirituele betekenis  

van het roodborstje in het Christendom wordt aan de 

distelvink toegeschreven. Het plukt een doorn uit de 

kroon van Christus die uiteindelijk terechtkomst in zijn 

eigen borst. Dat vertelt ons de reden waarom het 

roodborstje een rode borst heeft. In het boek van 

Moeder Teresa “No Greater Love”, vertelt zij ons dit 

verhaal in detail *. Zij vertelt hoe het roodborstje Jezus 

aan het kruis ziet met zijn doornenkroon. Het vogeltje 

vliegt rond en rond tot hij een manier vindt om één 

doorn te verwijderen. Bij het verwijderen van die doorn, 

wordt het vogeltje zelf doorboord.    * Moeder Teresa 

dringt aan: “Ieder van ons moet proberen dat vogeltje 

te zijn – het roodborstje. Als we iemand zien die pijn 

lijdt, moeten wij ons afvragen: ‘Wat kan ik doen om 

hen troost te bieden (om het lijden te verlichten)?’ 

Betekent mijn geloof echt iets?  Het roodborstje 

probeerde slechts één doorn te verwijderen. Als wij nu 

naar het kruis kijken moet het ons aan het roodborstje 

doen denken. Ga niet zomaar voorbij aan  het kruis, 

het is de plaats van genade. Jezus ziet de mens en het 

leed vanaf het kruis aan en niet alleen waarnemend 

maar troostend en barmhartig. Jezus lijden komt voort 

uit onze zonden die Hij wilde verlichten door ze weg te 

nemen. Hij symboliseert de komst van de nieuwe lente 

en het nieuwe leven, na aangekondigde dood.  

7  
20.00  Informatieavond 

VORMSEL 2024 

 

 8 
17.30-18.30 uur 

Adventsmaaltijd 

 

1O 
12.30-13.30 uur   

Adventsmaaltijd  

Joffershof Vierlingsbeek 

15 

20.00 uur Dekenale 

Krans 

 

12 

19.30 uur Geloofs- 

bijeenkomst 

 

19 

20.00 uur Bestuurs 

vergadering 

 


